
Grote hilariteit in de theaterzalen en concertgebouwen van het Neder-
landse Concertgebouw Amsterdam tot aan het Catalaanse hooggebergte
Festival de teatre Esterri d'Àneu, Pyreneeën. Hartelijk welkom in de heerlijk
groteske en overdonderend komische wereld van de concertacrobaten

Wat deze meesterlijke grappenmakers op de theaterpodia in Europa bie-
den, is gewoonweg adembenemend. Twee propvolle uren van lachen en
verbazing over de acrobatische en muzikale vaardigheden en het bijna
onmogelijke aantal verschillende instrumenten.

En als in de »grande finale« de pianist-ballerina in roze tutu op filigraan
staal balanceert, dan lijkt het erop, alsof zelfs het Bach-borstbeeld op de
piano van het lachen bijna van z'n sokkel valt.


